
Verslag Operareis Hannover – 22 t/m 25 november 2023 
 
Op 22 november vertrokken 44 deelnemers met de bus vanuit Tilburg/Eindhoven naar 
Hannover. Omdat er een strak schema gehanteerd moest worden i.v.m. het rijtijdenbesluit 
voor de chauffeur, vertrokken we vanuit Tilburg om 08.00 uur en vanuit Eindhoven om 09.00 
uur. 
Zonder enige tegenslag bereikten we met onze vertrouwde chauffeur Bart om 15.00 uur het 
hotel in Hannover. Na snel ingecheckt te zijn en een klein rustmoment vertrok de bus weer 
om 16.30 uur naar het restaurant Paulaner am Thielenplatz waar uit een stevig Bayerisches 
buffet volop keuze gemaakt kon worden.  

 
Daarna om 18.30 uur te voet op weg – ca. 300 meter – naar de Staatsoper Hannover voor 
het bijwonen van de opera I Capuleti e i Montecchi van Vicenzo Bellini. Een zeer aangename 
uitvoering voor zowel het oog als het oor. Wat 
een cast, een koor en een orkest! Weliswaar 
met een weinig chauvinisme en zonder de 
anderen tekort te doen: een geweldige 
Nederlandse mezzo-sopraan Nina van Essen!   
Rond 23.00 uur waren we terug in het hotel 
en kon de nazit beginnen. Opvallend was dat 
– ondanks de lange dag – velen nog (lang) 
niet toe waren aan een gezonde nachtrust. 
 

 
 
23 november 2023: Na een uitgebreid ontbijtbuffet stond de bus om 10.00 uur weer klaar 
om ons naar het centrum van Hannover te brengen voor een stadsrondwandeling met gids. 
Het was droog maar wel fris. Na eerst het Neues Rathaus bezocht te hebben waar we op de 
hoogte werden gebracht van de ontwikkeling van Hannover d.m.v. maquettes, vertrokken we 



naar het centrum waar we tussen de opbouw van de 
kerstmarkt door kennis konden maken met de volledig 
herbouwde binnenstad van Hannover na de 
bombardementen aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog. ’s Middags kon men met de bus terug 
naar het hotel, maar er waren ook nogal wat 
deelnemers die ervoor kozen om de stad verder te 
verkennen en op eigen gelegenheid terug te keren, 
dan wel in de stad te blijven om aansluitend naar de 

Staatsoper te gaan waar ’s avonds het ballet Zeitlos van Johan Inger voor het voetlicht werd 
gebracht. Voor de pauze het ballet ‘Tempus 
Fugit’ met pianobegeleiding op de muziek 
van Bach. Na de pauze volgde het ballet ‘I 
new then’ waar muziek van Van Morrison 
het spel begeleidde. Na afloop bleek dat er 
wisselend geoordeeld werd over het 
vertoonde ballet. Maar zoals altijd: smaken 
verschillen. Dus….op weg naar de nazit om 
de dag te evalueren….?! 
 
 
24 november 2023: Nu om 10.00 uur klaar om te vertrekken naar Hildesheim waar we in een 
snijdende kou werden rondgeleid en weer tussen de kraampjes van de kerstmarkt. Een 

schitterend ‘oud’ marktplein dat zijn wederopbouw 
beleefde in de negentiger jaren van de vorige eeuw. M.a.w. 
alles is niet wat het lijkt, maar je beleeft wel de historie en 
je kunt alleen maar respect opbrengen voor het 
vakmanschap van de restaurateurs. Heel bijzonder waren 
ook de bezoeken aan de St. Michaeliskirche met o.a. zijn 
schitterende plafond en de Domkirche met zijn bronzen 
deuren. Werelderfgoed van 
de eerste orde. 
 
Na een eigen tijd van 
anderhalf uur – waar door 
een gedeelte van de groep 
slechts een  half uur 

overbleef door een al te ijverige gids – vertrok de bus weer 
naar Hannover, waarbij Bart nog een extra stop inlaste bij het 
Sprengelmuseum voor de liefhebbers en daarna stopte bij het 
Neues Rathaus voor degenen die in de stad wilden blijven. 
 
 
 
 
 



De rest reed door naar het hotel om zich voor te bereiden op de avond in de Staatsoper waar 
de Rossini’s opera Il barbiere di Siviglia werd 
uitgevoerd. Een vrolijk spektakel met prima cast 
en orkest. Over de regie waren de reacties 
wisselend, maar ook hier heeft iedereen de sessie 
tot het einde uitgezeten. 
 
Voor het resterende gedeelte van de avond 
verwijs ik u graag naar de voorgaande avonden. 
 
 

25 november 2023: 09.00 uur vertrek vanuit Hannover naar Eindhoven/Tilburg. Ook hier 
verliep alles op rolletjes, zodat eenieder weer op tijd thuis was om boodschappen te doen, 
de wasmachine aan te zetten, etc., etc…. 
Alles overziende mag gezegd worden dat iedereen een aangename tijd achter de rug had en 
dat zo’n reis voor herhaling vatbaar is. Sommigen dachten aan volgend jaar, maar daar tellen 
we nog een jaartje bij… 


